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Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Virginie Irma OTTOY

weduwe van Mijnheer

BENONI ANNAERT

Lid van de Derde Orde van de H. Franciscus, Hre-
raarster van de H. Hartbond en Bestuurslid van de
Boerinnenbond.

geboren te Bambrugge, de 1 juli 1892 en godvruch-
tig overleden te Erondegem, de 3 maart 1959,
Gesterkt door het H. Oliesel, in extremis en de
Pauselijke Zegen.

—_—

WVan haar mag gezegd worden dat zij leefde van
haar diep geloof en haar vroom gebed. Daarin vond
zij steeds troost em steun : bij de last van haar
schoon gezin, in de drukte van diep gevoelde kom-
mer, onder 't gewicht van zware beproeving, Immer
was haar gebed de uiting van haar volledig betrou-
wen op Gods Voorzienigheid, van een nederige on-
derwerping aan Gods H. Wil en een zuivere liefde
tot God.

De kristelijke geest, die zij door woord en voor-
beeld in de ziel van haar kinderen prentte, werd
bekroond door de heilige roeping van haar zoon
Priester-Missionaris en blijft het schoonste en dier-
baarste aandenken voor haar kinderen,

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familie, uw
genegenheid was mijn beste troost, vooral in mijn
donkere dagen. Nu kan ik u vergelden door mijn
voorspraak bij de Heer. Blijfc gij mij gedenken in
uw gebed, gij vooral, mijin zoon Priester en mijn
beide zusters Kloosterlingen. Eens zien wij elkan-
der weer.

v Mifn Jezus barmhartigheid.  (300d. afl.)
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