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Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.
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BID» VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Marie, Louise PARDAENS

echtgenote van Mijnheer

RENE QUINTIJN

geboren te Mere, 15 januari 1883, en godvruchtig
overleden te Aaigem, 28 mei 1963, gesterkt door de
laatste H.H. Sakramenten en de Pausclijke zegen.

Lid van de Bond van hat H. Hart, van de Voort-
planting des Gelools en andere godvruchtias
gancotschappen.

De dierbare afgestorvene was een goede vrouw en
toegewijde moeder, wicr gehele leven stond in het
teken van de zorg woor haar gezin, van werklust en
arbeid, Nooit heeft zich afgevrasgd of de last haar
te zwaar zou zijn.. Haar schouders zijn sterk ge-
noeg gebleken om alle zorgen te dragen, want zij
heeft een hoge ouderdom bereikt. Zij heeft het gro-
te gebod «Bemin uw naaste als uzelfs in daden om-
Etut en beleefd. In overgave en stille vrede is zij

an ook naar de Heer gegaan voor haar ecuwig loon.

Laten wij met de liturgie voor haar bidden : «Heer,
wij bevelen U de ziel van uw dienares aan, opdat
zij, die voor de wereld gestorven is, bij U moge le-
ven. Neem de footen weﬁce #zij uit menselijke zwalk-
heid gedurende haar leven heeft bedreven, door de
genade van Uw goedheid van haar weg. Door Kris-
tus Onze Heer, Amens,

Beminde echtgenoot, heb dank voor de wele jaren
die ik samen met u gelukkig mocht doorbrengen.
Laat de herinnering eraan u een gteun en  [roost
zijn, tot wij elkaar terugvinden in cen ccuwig ver-
enigd zijn bij God. Mijn kinderen en k]ei.nkingtren

wij hebben lief en leed met mekaar gedeeld; moet
oprechte genvgenheid hebt gij mi omringd en ver-
zotgd. Blijtt mij gedenken en bidt woor mij. Tot
weerziens.

Dierbare familie, vrienden en geburen, dank voor
uw genegenheid. Bidt nu ook een weesgegroctje voor
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Heer René QUINTIIN,

Heer en Mevrouw
Oscar QUINTIJN-HUYLEBROECK, kinderen en
kleinkinderen,

Heer en Mevrouw
Jan KILLEMAES-QUINTIIN en kinderen,

De familién PARDAENS,
GODAERT,
QUINTIIN
en DE ROECK,

tdanken U voor uwe gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw,




