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Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

Mieke PAS

Londerzeel, 31031909 - Duffel, 08-11-1995
weduwe van de Heer Karel TEUGELS

Haar levensweg is ze gelovig ten einde gegaan.

Met een dankbaar hart vertrouwen wij haar toe
aan de Heer.

Dank voor uw gebed en medeleven.

Moeder,

de belevenis van je geloof was intens.

Samen met de vele heiligen legde de hemelse
Moeder Maria het contact met de Heer.

*Mijn grootste genade is, dat ik zo gaame bid",
en dat heb je véél gedaan.

Je bekommemis was ons gezin in liefde samen
te houden.

Na het wegvallen van vader heb je méér dan 25
jaar ons gezin met vaste &n zachte hand geleid.
Je sandacht en belangstelling voor alk van ons
koppelde |2 aan een eigen visie en overiuiging.

Je kwam uit een groot Viaams gezin, en hebt ons
de liefde voor ons volk meegeaeven.

Je hebt ervoor gezongen, getekend, geleden

en gebeden.

Je gevende handen hebben wonderen vemicht
Dat was je rjkdom.

‘Onthechting’ noemde je dat

Voor jezelf hield je over : de intense vreugde
anderen te helpen.

Misschien is het belangrijkste geschenk dat we
van jou gekregen hebben; de innedijk blijheid,
door dik an dun.

‘Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld” zei je zo
vaak.

Voor ons blijff je een wondere en bijzondere
moeder.
Je kinderen
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