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De goedheid van zijn hart, de rechtschapenheid van
ziin gemoed en zijn minzamen omgang hadden hem de
genegenheid verworven van al die hem kenden.

(Ecel. 5)
i )

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Mijnheer 14
Alfons Frans PAUWELS

Medestichter en lid van den Bond van het H. Hart
en van verschillende Broederschappen
Echtgenoot van Mevrouw

Anna Francisca JOOSSENS

geboren te Ekeren, op 18 Maart 1873, overleden
te Merksem, op 7 Mei 1945

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten

De dierbare overledene was eenvoudig en oprecht;
hij werd door iedereen geacht en bemind om zijne goed-
heid en dienstvaardigheid ; hij minachte niemand, deed
niemand nadeel. kende noch laster, noch kwaad-
sprekerij; hij vreesde God, hij bewandelde de wegen
des Heeren en stierf in vrede.

Laten wij dan de dood betreuren van hem dien wij
op aarde zoozeer liefhadden, niet als een verlies, maar
als een afwezigheid; laten wij hem zocken daar waar
hit is; in Jezus-Christus.

Lieve Echtgenoote, wees moedig bij deze beproeving
die u treft. Zock troost en steun bij de Moeder van
Smarten die weet wat lijden is. Wij zullen elkander
weerzien en voor immer daar waar geen scheiden meer
te vreezen is, Daarom, volhardt in ded dienst des
Heerea en dat de God van vrede met u zij.

GEBED

Verhoor Heer, genadig ons gebed, waardoor wij
cotmoedig uwe barmhartigheid afsmeeken en gelief de
ziel van uw dienaar Alfons Frans di: gij deze wereld
hebt doen wverlaten, in de plaats van vrede en licht
binnen te leiden en hem het gezelschap uwer Heiligen
te doen deelen. Door Christus onzen Heer. Amen.






B. K,

Eeuwige vader wij bidden u veor
de zielen uwer dienaren die gij met
Jezus bloed verlost hebt







