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" |k ben de verrijzenis en het leven. "
{Jesus Ghristus)

T

Tot vroom aandenken van

Mevrouw Juliana Pauwels

echtgencte van de

Heer Theofiel Bontinck
geboren te Wetteran, op 1 juli 1906 en godvruch-
tig overleden te Gent (A. Z.), op 25 juli 1974, ver-
starkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

De Heer Jesus heeft het onsterfelijk woord ge-
sproken als een hefboom voor ons leven : " |k
ben de verrijzenis an het leven ... wie in Mij ge-
Iooft zal leven, ook al is hij gestorven. ”

Het is een groot licht dat schijnt aan gene zijde
van het graf : het is een boodschap van eeuwig
leven !

Met dat geloof heeft de betreurde ontslapene
geleefd en in dat geloof is zij gestorven. Er valt
eeuwlg licht over het gelaat dezer geliefde ont-
slapene.

Juliana was een eenvoudige en goede echlge-
note, in stilte levend voor haar huisgezin. De
Heer lone spoedig al de verdiensten van haar
leven met het licht der zaligende Godsaanschou-
wing.

Geliefde echtgenoot, dochters, schoonzoons en
kleinkinderen, hebt dank om uwe genegenheid
en goede zorgen.

Beminde broeders, zusters en familie, gedenkt
mijne ziel in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartighaid | (300 d. afl.)

Hr Theofiel Bontinck-Pauwsls,

Hr en Mw Richard De Grauwe-Bontinck en kin-
deren,

Hr en Mw Frans Van Brussel-Van Hee en kinde-
ren,

De Familles Pauwels, Da Wilde, Bontinck en
Bogaert,

danken hartelijk om de blijken van
deelneming in hun rouw.
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