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Opengebloeid in het Licht
varheugt u, oij die mij bemint

T en is geen sterven, nee,
tis 't Leven dat begint.
G. GEZELLE

Dankbare herinnering aan

de Heer

Louis PAUWELS
Echtgenoot van Madeleine GABRIELS

Lid van de Charismalische Vemieuwing H. Hart,
Brasschaat-Donk en van verschillende
godvruchlige genoolschappen.

Geboren te Ekeren op 19 februari 1920
en onverwacht thuis overleden
op 14 januan 1998.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Vake, vava, je benl er niet meer...
Het plotse heengaan doet ons pijn in het hart.

We voelden ons allen veilig en geborgen bij jou.

Altijd was je "thuis" voor ieder van ons.
Bij jou mochten wij allen steeds binnenvalien
met al onze vreugden en zorgen.

www.indeken.be

Jij hebt ons geleerd:

mens le zijn, gewoon mens zijn:

naar de lucht kijken, naar de zon,

naar het njpgewarden graan in de polder,

naar de koeien in de groene weiden,

naar de ontluikende bloemen in de tuin,

naar het groeien van de zelfgezaaide groenten,
en in de nacht verwonderd naar de sterren;
naar de kinderen kijken, lachen, spelen, werken,
liefhebben, dromen, fantaseren, tevreden zijn.
Met jou was het altijd feest.

Wij willen je danken
voor alles wat je voor ons deed!

Lieve echigenoot, vake, vava,

wij zullen je missen, maar wij geloven

in het nieuwe leven dat je nu zijt binnengegaan
en in dat geloof blijven wij met jou verbonden.

De diepste herinnering aan hem

zal niet geschreven zijn op dit bidprentje,
maar in de harten

van hen die hem gekend hebben,

De familie dankt u voor de troostende blijken
van medeleven en gebed.










