Adolphine Peelman

Geboren op 22-06-1928 te Hamme
Overleden op 10-04-1987 te Edegem
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Het zijn de kleine dingen,

die ik achterlaat voor mijn beminden.
Min groeten miln = dank je -

voor hen dia mij liefhadden. (Tagore)
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Dankbaar om haar leven onder ons
goedenken wa Majuffrouw

Adolphine PEELMAN

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw
Petrus en Renilde
PEELMAN-VERHEYDEN

geboren te Hamme op 22 juni 1928
en overleden in het A Z. 1o Edegem
op 10 april 1987.

Gesterkt door de laastste HH, Sakramenten

*Wie zijn tank al2 meng vervulde in dit leven hem
zal God zijn vriendschap en ziln llefde gaven..

Het leven van ean mans is éen tocht van de wieq
naar 't graf. En Godstaat aan "thegin maar ook aan
"t einde van elk aards bestagn. Ook langs ongze le-
vensweyg begeleidt Hij de mens, Dat was ook de
levensovertuiging van deze vrouw, die wij hier ge-
denkean.

Zi| heeft steeds eerlijk getracht in alle eenvoud en
blilmoadig hear taak te vervullen.

Zl] was een ingoede ruster, tante en buurvrouw,
zij leefde altijd erg mee met "t lot van haar familie,
buren en bekenden,

Wsw.Inae

Zij leefde als "t warevoor "t welzijnvan haar gelief-
den hun leven was 't hare. Hethare ook het hunna !
Intens wisten ze zich met elkaar verbonden,

Ze was allen zeer erkentelijk om hun nabijhaid en
goede zorgen.

Laten wij haar blijvend gedenken :

« Goede Yader in de hemel, geel aan uw dienares
het loon in uw eeuwig Koninkrljk voor alles wat zij
aan goeds op deze sarde healt verricht, wij vragen
het U, door Christus, onze Heer, amen.»

De families

PEELMAN en VERHEYDEN.

DANKEN U OPAECHT VOOR UW BLUKEN VAN
KRISTELLIK MEDELEVEN EN GENEGENHEID.

Funerarium Begraf. D'HOOGE Hamme 47 84 66
Drukk. Fonteyn p.v.b.a. 5160 Hamme tel. 4TOGED




