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Ik ben de verrijzenis en het leven.

.r

BiD VOOR DE ZIEL
van de Heer

Emiel
VAN DEN HENDE

geboren te Overmere op 12 september 1896
en godvruchtig overleden in het Stedelijk Zie-
kenhuls te Dendermonde op 10 junl 1977,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselljke Zegen. Lid wvan wverschillende
godvruchtige genootschappen.

en van Mevrouw

Coleta PEELMAN

geboren te Uitbergen op 14 oktober 1897 en
godvruchtig overleden te Wichelen op 12 juni
1977, pesterkt door het H. Sakrament der zie-
ken en de Pauselilke Zegen. Lid van het
Marialegioen en godvruchtige genootschappen.

Wie in de Heer gelooft zal eseuwig leven.
Wie gedoopt is, is met Christus gestorven aan
de zonde om met Hem te verrijzen tot een
nieuw en eeuwig leven.

Deze woorden, dit geloof is een troost voor
de pijn en de droefheid bij het afsterven van

vader en moeder zo kort opeen.

Samen hebben zij een leven opgebouwd, samen
hebben zij gezorad en gewerkt voor hun ge-
zin, samen zljn zij zlek geworden, en zelfs
de dood kon hen niet scheiden. Samen zijn zij
door de Heer opgeroepen om bij Hem haet
esuwig geluk te mogen genieten.

Dierbare kinderen wij danken u voor uw liefde-
volle toewijding, woor uw zorgen gedurende
onze oude dag, gedurende onze ziekie. Denkt
in uw gebeden aan ons, zo blilven wij over
de dood heen met elkaar verbonden.

Lieve kleinkinderen, gi] waart onze trots en
gij bracht levensvreugde in onze oude dag.
Bidt nu voor Pépé en Mémé.

De families : VAN DEN HENDE, PEELMAN,
D'HONDT en PIETERS,

danken U wvan harte om de blijken wvan
genegenheid die wij van U hebben ont-
vangen in de rouw die hen freft.
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