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Tot in het Las! en moeiijk vur
blas! hi da 55 van Tlaven drsgen
20&is asn man. En al zin dagen

gaf hij taan nustig zander kisgen
san God's Kerstewind, die ecuwig
voar hevn zorgen zal.

T

Vroom en betdeved aandenken aan

ELB.

De Hear

Frangois Peelman

echigencot van Mavrouw
Gabriella Le Beer

gaboren 1e Hamme op 6 spril 1931
an podvruchig ovededen te Genlbrugge in
de kliniek Sint-Jozef op 23 december 1594,
gestarkl door de ziekanzalving.

D Familie dankl U voor uw blijeen van
iredaeleven hen beloond in hun rouw.
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Wij stonden rond je bed,
machleleos, nog hopende,
maar de dood was alzo dichiby.
Waarom 20 jong, 2o viug

maar toch aok zo vradg

van ans heengagaan...

De laxiste maanden van je leven
met de gijn an de lazi van

hat ziek-zijn droeg je moedi.
Hee hard je ook streed

je hebt deze steijd moeten
staken en ermringd door uw
palieiden je leven in Gods

hancan gelend.

W5 zullan uw gedachienis

in hat diapste van ans har bawaren;
ean trouws en zorgzame echiganoot,
&an man die van het leven hiedd

&n graag omringd was door de
kleine kindesen van de familie,

die hij zo gaame zag.

Het zal nu &1il wordan

in daze kergidajen

&n wij Zullen de leemte aanvoelsn.
God, geade Vader, geel ham uw wolle laven,



