Jozef Peelman

Geboren op 21-03-1900 te Hamme
Overleden op 08-11-1971 te Gent
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BID VOOR DE ZIEL
van mijnheer
JOZEF PEELMAN
echigenool van meviouw
Margareta Angelica De Kimpe
geboren te Hamme de 24 maart 1900 ¢n
overleden te Gent de 8 november 1971.
Voorzien van de HH. Sakramenten

De Heer Jezus zei : “Ik ben de Verrijzenis
en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in
geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven.

Vader is het eeuwig leven ingegaan. Hij
was een goed en eerlijk man die hard gewerkt
heelt voor zijn gezin. Hij leelde mee mer de
ziinen en was maar gelukkig als het hen
goed ging.

Dierbare vrouw ik dank u voor alles wat
gij voor mij gedaan hebt, vooral de laatste
maanden van mijn leven, toen ik u nog het
meeste nodig had. Lief en leed hebben we
samen gedeeld vooral bij het afsterven van
onze 15 jarige zoon, Moge God u sterken nu
gij alleen komt te staan in 't leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook u
dank ik voor uw lielde en genegenheid. Gij
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waart miin trotsen mijn vreugde. Vergeet

mijn goede voorbeelden en mijn raadgevin-

gen niet, Bidt voor mij en zorgt voor moeder.
Moge God u allen zegenen en bewaren.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.
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Uw blijk van diep I?ri:tultik medevoelen
in onze diepe rouw was een zoete troost.

Wij bieden U hiervoor onze welge-
meende dankbetuiging.

De familiégn PEELMAN
DE KIMPE,
BABELON en
EVERAERT.

Druk. De Kocker & Cornelis Begraf. A, Poppe



