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Zalig de mensch die altijd de uur z!jnll:\ _
voor oogen heeft en zich dagelijks berel#
sterven, Tu. A Ke
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ZALIGE EEDABHTEHIB

SOPHIE PEERSMA

ECHTGENOOTE VAN

LIVINUS VAN BASTELAERE
geboren te Loochristy, den 8 Januari 1854, en god-
vruchtig overleden te Beirvelde den 6 April 1918.

Lid van 't broederschap der H. Barbara
en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Zij heeft groote zorg gedragen voor haar huis-
gezin en zij heeft haar brood in ledigheid niet
geéten. SPR. xxxi, 27,

Haar aandenken zal bij allen in zegen blijven
om hare offervaardigheid, waarmede zij, bij alle
gelegenheden, bereid was anderen (e helpen en bij
le staan.

Beminde Echtigenoot, mijne lieve Kinderen, §
vaartwel. Eert uwen vader al de dagen zijns levens, §
en vergeet de lessen van uwe moeder niet. Gij § |
weet hoe ik met u verkeerd heb; hoe ik gedurig §
tot uw voordeel ben bezorgd geweest; betracht
wat loffelijk en deugdelijk is; blijit vereenigd en
zijt mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet riart van Mana wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.
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