Armand Pieyns

Geboren op 06-11-1932 te Lochrigti
Overleden op 16-05-1984 te Knokke
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Bid God voor de ziel van

de heer Armand PIEYNS

geboren te Lochristi op 6 november 1932 en schie-
lijk overleden te Knokke op 16 mei 1984, gesterkt
door de H. Sakramenten in extremis.

Mejuffrouw Katrien PIEYNS,
Jongeheer Christophe-Clement PIEYNS,

Mevrouw Clement PIEYNS-DE PAEPE,

Mejuffrouw Laura PIEYNS,
Mejuffrouw Hilda PIEYNS,

De families PIEYNS en DE PAEPE

danken U wvoor de troostgevende blijken
van christeli]ke deelneming
en voor uw gebed.

rouwlelding 1. cafmeyer
drukkerl] matthys - knokke-heist

De macht ontvalt de mens

aleer hij 't weet ;

wat baat hem dat hij werkt,

en leeft, en eet ?

Het leven zelf doet 't leven dood,

en 't is dat wij geen duur en hebben,
't grootst gemis

van al dat ons ontbreekt.

o0 Duurzaamheid, oneindig,

al omvattend, uitgebreid,

die, onbegonnen, nimmer sterven zult ;
die 't wezen van het wezen heel vervult,
u ken ik, ja heb dank ;

u ben ik ? Neen :

want duurzaamheid,

o God, zijt Gij alleen!



