Clement Henri Alfons Pieyns

Geboren op 14-08-1899 te Lochrigti
Overleden op 23-06-1968 te Knokke
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.I.
Tot vroom aandenken aan
DE HEER

Clement, Henri, Alfons PIEYNS
echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE PAEPE

geboren te Lochristi op 14 augustus 1899,
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de kliniek O.L.V. ter Linden te Knokke
op 23 juni 1968, gesterkt door de genade-
middelen van onze moeder de H. Kerk
en de apostolische zegen.

—

= De tijd om God te zoeken, is dit leven;
De tijd om Hem te vinden, is de dood;
De tijd om Hem te bezitten, is de eeuwig-
heid ». (H. Frans van Sales)
= Gij neemt het leven, God, niet van ons
af; Gij maakt het nieuw, en als ons aardse
huis, ons lichaam, afgebroken wordt,
heeft Jezus al een plaats voor ons bereid
in uw huis ». (Prefatie)
Heer lezus, wij weten en geloven dat
het sterven voor ons kristenen de door-
gang is naar het vaderhuis en naar het
volle leven. Alleen is het voor ons moeilijk
bij het heengaan van een geliefde tot de
Vader te zeggen : = Uw Wil geschiede ».

Toch vinden we het laatste antwoord op
ons leed in het woord dat Gij tot ons ge-
sproken hebt: « Ik ben de Verrijzenis en
het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven. =

Wij loven U, Heer, om de glans van uw
goedheid in het leven van uw zwakke
schepselen.

In ons leed danken wij U om het goede
en het schone dat Gij gegeven hebt aan
onze dierbare overledene en door hem,
aan ons.

Heer, om zijn goedheid en zijn liefde,
vergeef hem zijn menselijke zwakheden
en leid hem binnen in uw Paradijs.

De familién :
PIEYMNS-BUYLE, DE PAEPE-DE MAERE.

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van deelneming.
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