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Z6 heeft God het gewild ; wij buigen nederig het hoofd.

.l.

ZALIG AANDENKEN
aan Mijnheer

Gerard PIEYNS

Echtgenoot van Mevrouw Agnes VANDERHAEGEN

geboren te Drongen - Baarle, op 8 juni 1918 en zeer god-
vruchrig in de Heer ontslapen te Gent, Kliniek van
St Vincentius, op 22 augustus 1958.
Versterkt door al de troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de pauselijke Zegen.

Dienaar van O. L. Vrouw van Banneux.

Oud - Strijder 1940 - '45 en Oud - Krijgsgevangene

Diep heeft de Heer ons beproefd ; in de volle bloei der
jaren is een levensblije - man van ons heengegaan; een
vader die er nog broodnodig was voor zijn trouwe echt-
genote en hulpeloze kinderen Hier staan wij wederom
voor een geheime beslissing van de Alwijze God.

Jaren lang kende deze jonge man een slopend lijden,
dat hem onverbiddelijk naar het levenseinde meevoerde ;
maar hoe pijalijk dat lijdensbed ook werd, toch bleef hij
altijd moedig en opgeruimd, ja zelfs blijmoedig voor zijn
huisgenoten en bezoekers.

Geliefde echtgenote, niemand weet met hoeveel liefde
gij mij jaren lang hebt verzorgd ; dag en nacht bij mijn
ziekbed zijt gebleven, ten koste soms van eigen gezond-
heid. Moge O. L. Heer er u zeer mild om belonen. Blijf
waakzaam en bezorgd voor ons kinderen en spreek ze
dikwijls over hun vader, vooral om er voor te bidden.

Duurbare ouders, zusters en broeders, pijnlijk moet
mijn heengaan zijn voor u. Nog is de eerste zielewonde
niet genezen, of een tweede wordt geslagen, nog dieper
in uw hart. Moge uw sterk geloof en vertrouwen in Gods'
Wijsheid u een machtige steun zijn in deze nieuwe be-
proeving. Blijft ook bidden voor mij, opdat de Algoede
God mij spoedig genadig weze en ik Zijn hemel moge
binnentreden.

O nze Lieve Vrouw van Banneux. wees miin heil.













