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Dankbare Herinnering aan
MEVROUW

Wilfrieda Van Vaerenbergh
Weduwe van de Heer Gaston Schatteman

geboren te Overmere op 4 september 1897
en overleden te Anderlecht in Home ten
Prins op dinsdag 14 oktober 1986, gesterkt
dcor de H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

De kerk zegt in haar geloofsbelijdenis: Ik
verwacht de opstanding van de doden en
het leven van het komend rijk.

In dit geloof heeft Wilfrieda geleefd. In
haar leven waren er vreugdevolle dagen, en
droevige dagen. Maar zij ging het kruis niet
uit de weg. Het kerkgebouw, plaats van ge-
bed midden in het dorp, kreegin haar leven
een bijzondere zorg. Ook de processie’s
destijds omringde zij bij de voorbereiding
met veel ijver. Nu missen we zulke mensen.

Wanneer men iemand te Uitbergen naar
zijn laatste rustplaats bracht, zij was aanwe-
zig met haar gebed. Na een leven getekend
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door geloof in de Verrezen Heer brengen
wij haar vandaag naar haar laatste rustplaats.
In deze herfsttijd sterft alle leven in de na-
tuur schijnbaar, maar wij weted eens de
lente komt, alles opnieuw, krachtiger dan
coit opbloeit tot nieuw leven. Zo is het
ook voor het edelste weten in de schep-
ping, de mens geschapen naar Gods beeld
en gelijkenis. Of wij leven of sterven, Hem
behoren wij toe. Rom. 14,8. Dierbare vrien-
den die voor mij hebt gezorgd. Dank voor
uw genegenheid.

Dat zij nu hierboven samen met vele on-
gekende heiligen, het Hoogfeest van Aller-
heiligen mag vieren.

Gedenk haar in uw gebed, dat zij ruste in
vrede.

Voor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Van Vaerenbergh, Schatteman,
Van De Velde, Steeman en Van Hoorde.
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