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Nu vallen de laatste schaduwen weg
Mijn Heer en mijn God,
nu ben ik thuis, bij U.

.I-

WEES INDACHTIG IN UW VROME GEBEDEN
MEJUFFER

HELENE PIEYNS

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw

JULES PIEYNS-BUYLE

geboren te Lochristi op 12 december 1900
en er overleden op 13 mei 1984
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en
de apostolische Zegen.

«Geliefden, nu reeds zijn wij kinderen van
God, en wat wij zullen zijn is nog piet
geopenbaard. Maar wij weten, dat wanneer
het zich openbaart, wij aan Hem gelijk
zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien
zoals Hij is.» (Jo. 3)

De dierbare overledene heeft in dit geloof
geleefd en haar hoop was op God geves-
tigd. Heel haar leven was er op afgestemd.
Van jongs af in dienstbaarheid en goed-

heid voor haar ouders en familie; in
trouwe wverbondenheid met de parochie-
gemeenschap en de H. Kerk.
De laatste levensjaren bracht zij rustig
door in het St. Jozef-klooster, en zij heeft
er zonder veel klagen de pijnen en lasten
van een langdurige ziekte gedragen. Zij
was dankbaar voor de goede zorgen van
familie. geneesheer, eerwaarde Zusters en
het dienstpersoneel. Haar laatste verlangen
was : vraag aan O. L. Vr. van Lourdes,
dat zij mij kome wegnemen uit dit leven
en overbrengen naar het hemels Vaderhuis.
Zo is geschied. De Heer zij dank gezegd.
Mijn dierbare familie en goede vrienden,
aan allen dank om uw trouwe genegenheid.
Moge de Heer U zegenen.
Vergeet mij niet in uw vrome gebeden
Mijn Jezus, barmhartigheid

De Familie Pieyns-Buyle

danken U voor de blijken van deelneming

in rouw en gebed.

Begrafenissen De Ridder-Van Puyenbroeck



