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Geloofd zij Jezus Christus. Amen
(100 d. afl.)

+ BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

JULES PIEYNS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIE-LOUISE BUYLE

geboren te Loochristi, den 25 December 1857, en er
godvruchtig overleden, den 5 Juni 1937, voorzien
van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk. _

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Hij was een rechtvaardig en volmaakt man en wan-

delde in Gods tegenwoordigheid.  (Schepp. VI 3).

Heel zijn leven stond in het teekan van zijn diepe
godsdienstzin. Hij was een goede echtgenoot en voor-
beeldige huisvader. Na een leven van onverpoosde werk-
zaamheid genoot hij een gelukkigen ouderdom, omringd
van de liefde van ziin vrouw en zijn talrijke kinderen.
Gedurende zijn kortstondige ziekte was hij onderwor-
pen aan Gods heiligen wil en stierf in de vrede des
Heeren.

Bemind van God en van de menschen zal zijn ge-
dachtenis in eere blijven. (Eccl.)

Beminde Echtgenoote, mijn onvoorzien afsterven be-
droeft U, doch zal onze liefde niet vermogen te breken.
Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, die mij zoo ge-
negen waart, volgt de voorbeelden na van uw wvader,
blijft de troost van uw goede moeder. Gedenkt mij allen
in uwe gebeden, vooral mijn neef priester aan het altaar
des Heeren, en mijn duurbaar kind dat ik den Heer
heb afgestaan om te ijveren voor de bekeering der
zielen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (100d. afl)












