Marie Ludovica Juliana Pieyns

Geboren op 25-01-1989 te Lochristi
Overleden op 16-09-1958 te Lochristi

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

In Uw handen beveel ik mijnen geest.

.1_
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE-LOUISE PIEYNS
weduwe van Mijnheer
ODILON VAN PETEGEM

geboren te Lochristi de 25 januari 1898 en aldaar
zacht in de Heer ontslapen de 16 september 1958,
gesterkt door de H. H. Sakramenten.

Gij allen die mij liefhebt, weent niet te zeer.
Want wat is er schoner, dan na een vroom leven
naar God te gaan ? Wij weten dat de dood niet
een einde is, maar een begin; geen vernietiging,
maar een bevrijding. Wij weten dat de dood maar
een korte scheiding is, wij weten dat we elkaar
terng zullen zien hij God.

Pijnlijk was het, zo plots te worden opgeroepen.
God liet zulks toe om ons te overtuigen dat het
uur van de dood voor iedereen onzeker is en dat
we tijdig orde moeten stellen op onze zaken.
Waken wij dan toch en bidden wij als christen
mensen, waot al komt de dood dan onverwacht, hij
zal ons niet verrassen, niet onvoorbereid vinden.
Dierbare Zoon, Broeders, Zusters en Familieleden,
vaartwel. Hebt dank voor uwe genegenheid en
liefde mij steeds geschonken. Van hierboven, mijn
Zoon, zal ik voor U blijven zorgen doch vergeet
de lessen van Uw Moeder niet. Blijf God getrouw
opdat ge steeds Zijn zegen moogt ontvangen, Bidt
allen voor mij, U vooral mijoe Zuster Missionarisse
in India. Bij de Heer zal ik U ook niet vergeten
en zeg U allen tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.a.

Uw deelneming in onze droefheid,
bij het verlies van haar die ons zo
dierbaar was, schonk ons veel troost
en uw gebed zal een kostbare hulp
zijn voor onze gelielde algestarvene.

DANKEN HARTELIJK

De Familign :
VAN PETEGEM,
PIEYNS
en BUYLE.

Van Renterghem Lochristl




