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Heer, geef haar de eceuwige rust en dat het ecuwig licht
haar verschijne,

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA QUACLAEYS

weduwe van Heer

ACHIEL DEBUYSERE

geboren te Beveren-Yzer, op 26 februari 1884 en godvruchtig
overleden in de kliniek Ste Marie te Poperinge, op 16 septem-
ber 1968, bediend van de H. Gerechten.

Tot een gezegende ouderdom geraakt, heeft de duur-
bare afgestorvene in kalmte en eenvoud haar ziel aan haar
Schepper teruggeschonken.

Hoe haastig en onvoorzien komt toch het einde van
'n mens zijn leven.

Zelfs de sterkste moet buigen voor de dood; en al telt
hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde aantal
bereikt. ;

Gelukkig degene die zich wvastgehouden hebben aan
hun geloof, die u;;gcbnuwd hebben op een vaste hoop,
die ernaar gestreefd hebben om in de liefde Gods be-
vestigd te blijven.

Vele lange jaren heeft de dierbare overledene hard ge-
werkt voor het welzijn van haar gezin; in het werk heeft
zij gans haar leven haar plezier, haar vreugde en haar ge-
not gevonden. Christus die hier op aarde met ijver heeft
gewerkt, heeft zij van dichtbij gevolgd; moge dezelfde
Christus haar nu, om zoveel naarstigheid, in de hemel
opnemen.

Beminde zoon André en Lieve Kleinkinderen, vader
en moeder, peter en meter, ze alle twee verliezen, inelf
dagen tijd, het is veel. Maar... ieder keer toch dat gij voor
ons zult bidden zullen wij weer met elkaar verenigd zijn.

Genegene Familieleden, vaart allen wel en bidt voor

mij.












