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Een hooge cuderdom, bereikt op den weg der rechtvaar
digheld, Is eene kroon van waardigheid.

L
BID VOOR DE ZIEL

ARLAIDA QUINTUN

weduwe van

1e Huwelijk August DE PAEPE
2e Huwelijk Petrus DE PAEPE

echtgenoata wvan

Theophiel DE NOYETTE

geboren te Bambrunge, den 10 Juni 1859 en godvruchtig
overleden te Baelegem, den 21 October 1936,
verstarkt door de H.H. Sacramenten der 5Stervenden
- i
Zij was eane ware christene vrouw, eene deugdzame en
bazorgde moeder, minzaam en rechtschapen,

De zoetste vertroosting die men na het sterfelijk leven
meedraagt, is de getulgenis van het gewsten, dat men voor
God heelt geleefd, in het uitoefenan der christelijke deugden ,

Uitgeput van krachten, zag zij het einde van haar sterfelijk
leven naderen, en ontsllep In den Heer met die onderwer-
ping en die gerustheid des harten, die de kostbaarste gaven
zijn voor hen die tot God heengaan en de zoetste vertroos-
ting voor hen die overblijven.

Vaartwel, duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinde-
ren, miin taak op aards Is volbracht. |k ga naar den Hemel
en er God voor U bidden. Blijit steeds elkander beminnen
met een ware broederlijka liefde, Ik sterf, doch mijne lielde
voor U sterft niet, in den Hemel zal ik U voort blijven bemin-
nen.

Bidt voor mij, eert en bemint God, en later zal een en

hetzalfde geluk ons in hét esuwig voderland verblijden.
Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
Akten van Gelool, Hoop en Lielde,
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