Adolf Quisguater

Geboren op 17-04-1932 te Baasrode
Overleden op 06-01-1993 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Na een lang leven

mal vele moeilijke dagen
voor Zichzell

eén ook voor alle anderen,
waran we toch blij met de
zeldzame mooie momenien.

Vroom aandenken aan

DE HEER
Adolf QUISQUATER

geboren te Baasrode op 17 apnil 1932
en godvruchtig overleden te
Dendermonde op 6 januan 1993,
voorzien van het H. Sacrament.

Echtgenoot van Mevrouw
Hilda DE MUNCK.

De families QUISQUATER, DE MUNCK,
LUYPAERT en DE CLERCQ

danken U voor uw gebed

en Uw deelname in de rouw,

't Is goed in eigen hert te kijken
Nog even voor het slapengaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen wesmoed op een wezen lei ;
Of ik aan hefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
en vind ik, in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd dat eenzaam was....
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zo zn ogen toe te doen.

Alice Nahon.

q; Rouwcentrum & druk. Bogaer, Dendermonde
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