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Geboren op 27-08-1922 te Gijzegem
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Herinner mi,

maar niet op sombere dagen.
Herinner mij in strajende zZon,
hoe k was toen alles nog xon. Nu je er niet meer bent, moeke
zullen alleen de vogeis fluiten.
Jouw lied zullen we niet meer horen.
Je opgewekte lach zullen we niet meer zien,
Om je grappen zullen we niet meer lachen.
Je positieve ideeén zullen
ons niet meer bemoedigen.
We zullen je missen, moeke,
maar de heérinnering aan jou
Darvdagr aandenion aan Zulien we dankbaar bewaren,
MEVROUW
Francine SAEGERMAN
weduwe van de Heer
Philemon CLAESSENS
Geboren te Gizegem Dank voor uw aanwezighei
op 27 augustus 1922 en bijken van deelneming.
en overladen in het R.\.T. Molenkouter Met speciale dank aan allen die haar geluk,
te Wichelen op 16 juni 1998, liefde en vriendschap schonken,

Begr. Ue Ras, Lede-Aalst, tal. 053/80 (8 08
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