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Laat de kleinen tot mij komen, en verstoot ze
niet, want hun behoort het rijk Gods. (MARC. X.)

i BID VOOR DE ZIELERUST VAN

JULES VAN VAEREN BERGH

ZOON VAN

REMI EN MARIE HEIRMAN

Geboren te Overmeire den 28 April 1921 en over-
leden te Wetteren den 13 October 1931, :
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden. |

Gelijk eene bloem, nauwelijks ontloken en ver-
trapt, zoois hij verschenen en verdwenen. (H.BON.)

Hij is verdwenen als de bloem des velds, die *
‘s morgens ontluikt frisch, toelachend, vol glans
€n aangename gearen ;en ’s-avonds haar hoofd |
buigt en sterft, of gelijk de herfstzon, die, helder -
stralend, oprijst, vreugde, warmte en vruchtbaar- ;
heid op haren weg uvitstort en met snelbeid aan -
den gezichteinder verdwijnt. (H.GREG. NAZIAN.)

Mijn God I'Mijn God ! Wij hebben U geen re- |
kenschap fe yragen waarom Gij ons dit duurbaar ~
kind ontrukt. Gij schonkt het ons, Gij ontneemt
het ons : wij buigen het hoofd en vol eerbied roe- 4
pen wij uit : Dat Uw Wil geschiede en niet de '
onze ! = Goede vader, moeder, vaarwel, vaarwel,
en dank..., dank voor de’ christelijke opveoeding i
die gij mij gegevea hebt, dank voor uwe be-
zorgdheid en voor al het geluk daf ik in uw mid-
den gesmaakt heb, dank!... — Lieve ouders, be-
minde broeders 2n zusters, vergeet toch nooit hoe
ijdel deze wereld en hoe kortstondig ons leven is :
en indien het mij gegund is u nog eene weldaad

af te smeeken, zoo bid ik u met mij den Heer te
zegenen, omdat Hij niet wacht tot den avond om
eene bloem te plukk=n, die, ondanks al iwe zor-






