Oscar Camiel Saeys

Geboren op 21-10-1902 te Jabbeke
Overleden op 11-03-1968 te Jabbeke
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T
GEDENK IN UW GEBED
de ziel van HEER

OSCAR SAEYS
echtgenoot van
Mevrouw MARCELLA DUMEEZ

geboren te Jabbeke op 21 oktober 1902, en er haastig
overleden op 11 maart 1968, bediend met het Heiliz

Oliesel "in extremis "

In de vastentijd vermaant ons de liturgie:
Bekeert U, want de Heer is nabij : De Heer is mid-
den onder U ; gij kent het vur niet waarop de Heer
tot U zal komen ; want als een dief in de nacht kan
Hij komen..

De Heer heeft Oscar, op weg naar huis, ge-
roepen tot het ecuwig Vaderhuis. Het slaat ons met
verstomming. Waarom zo vlug, zonder een afscheids-
woord. zonder omringd te zijn van de zijnen ? Heer,
wij durven het bekennen: we rekenen te veel met
aardse maatstaven ; leer ons kijken met uw ogen, leer
ons geloven in uw goedheid en liefde ; Heer kom ons
zwak geloof ter hulp; help ons aanvaarden, help ons
“la” zeggen op uw heilige Wil, naar het voorbeeld
van uw Zoon Jezus, die uit liefde voor ons zijn leven
geeft op 't kruis, opdat wij met Hem mogen verrijzen
en delen in zijn heerlijkheid.

Dierbare Echtgenote, het afscheid is plots en
onverwacht. ik dank U om uw hulp, genegenheid en
liefde. Eens zijn we weer samen!

Beste Kinderen en Kleinkinderen : van hier-
baven leef ik mee met uw pogingen om flink door
het leven te gaan ; weest een troost voor moeder in
deze beproeving.

Mijn Jezus, wees barmhartig !

Mevr, Oscar SAEYS, geboren Marcella DUMEEZ,
zijn echtgenote

Heer en Mevr. Freddy PROVOOST-SAEYS

en kind Inge,

Heer en Mevr. Edmond SAEYS-WIELANDT
en kind Chantal,

zijn kinders en kleinkinders

De familién SAEYS, DUMEEZ en DEMARE,

DANKEN U van harte om de blijken

van innige deelneming en gebeden.

Drukk. G. De Sutter-Verstracte, Jabbeke
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