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Geboren op 17-07-1910 te Gistel

Overleden op 16-09-1987 te Oostende
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Dankbare herinnering aan

JOSEPH SANDERS
echtgenoot van IRMA LOMBARY

geboren te Gistel op 17 juli 1910 en overleden
te Oostende op 16 september 1987,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
Lid van het Vlaarns Verbond voor Gepensioneerden

Deze immer bezige en bedrijvige man
is plots tot rust gekomen.

We kunnen het nog niet geloven.

Het lijki alsof hij maar even weq is

en elk moment weer thuis kan komen.
We treuren in diepe rouw.

Het is echter onze grote troost

te weten dat hij niet onvoorbereid

die stap heeft gezet.

mdat hij als man van geloof,

zijn christelijke overtuiging trouw beleefde,
geloven wij, dat hij nu thuisgekomen is

bij God. voor altijd.

Hij was een schoon mens,

goed, behulpzaam en dienstvaardig.

Alien die hem kenden, hielden van hem.

Hit was ook zelf zo graag tussen de mensen.

Veel en hard heeft hij gewerkt voor zijn gezin.
Zijn vrouw en kinderen gelukkig te maken

en welvarend te zien,

dat was zijn hoogste betrachting.

Samen met zijn vrouw, kon hij
onbekommerd genieten van de vruchten
van zijn noeste arbeid,

Ze vormden een gelukkig paar.

Dank U, geliefde echtgenote,

hoe langer we bij elkaar waren,

hoe meer we aan elkaar waren gehecht.

Dank L}, mijn kinderen en kleinkinderen,

voor uw liefde en genegenheid.

Blijf samen &én, tot steun en troost van Moeder

Goede God,

We danken u voor onze goede Vader,

in wie wij uw goedheid mochten ervaren.

MNeem hem nu op in uw heerlijkheid.

En geef ons de kracht om moedig verder te dogn
en goed te zijn voor elkaar,

naar zijn voorbeeld.

De families SANDERS, LOMBARY, SIMOENS
en DECLERCQ,

DANKEN U
om uw gebeden en blijken van genegenheid.
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