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Ten paradijzc geleiden U de engelen !

T

In de vrede des Heren
ontsliep te Aalst op 15 juni 1976
versterkt door de H.H. Sacramenten
onze geliefde medezuster

Zuster Hygina
Celestina VAN DE VELDE

Ze werd geboren te Dender'eeuw op 4 juli 1889
sprak haar geloften uit op 30 december 1909 in
de Congregatic van de Zusters Franciskanessen
van Gent.

In alle eenvoud van miin hart heb ik aan Je-
zus alles blijmoedig ten offer gebracht,

Toen Jezus haar aanzag hield Hij van haar en
zei + " Kom en wolg Mij ' en zij antwoordde :
'* Heer hier ben ik .

Stil en bescheiden ging ze haar weg ... maar
wie met haar in aanraking kwam wvoelde de zach-
te weldadipﬁ goedheid die uitstraalde van haar
reine ziel, Het bewustzijn dat God haar liefhad
en leidde, gaf haar dic stille vrede, waarin ze
heel haar kloosterleven lang, gesterkt door zijn
liefde volhardde met een onbezweken trouw in
alles, ook in het allerkleinste.

Dierbare oversten dank wvoor uw liefde. Geliefde
medezusters blijf trouw aan uw roeping door
een eenvoudig godsvrucht, het edelmoedig ver-
vullen. van uw plichten in een dienende liefde.

Beste [amilicleden met wie ik steeds zo innig

heb meegeleefd, help mij God bedanken om de

ote schat van mijn roeping en verheug U in

geluk, dat ik door mijn gebed bij God ook

UU zal helpen. Dierbare mensen van Borsbeke, 49

jaar lang lecfde ik gelukkig onder U, vaarwel en
tal weerziens bij de Heer,

De Zeercerwaarde Heer Algemeen Direkteur A.
Vanderhaegen,

De Algemene Verantwoordelijke en de Zusterge-
meenschanp,

De Familics Van de Velde cn Raspoet,

danken U van harte voor uw deelneming
en gebed.

Drukk. De Teren - Uitg. Koster, Borsheke



