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Dankbare herinnering aan

DE HEER

EMIEL VAN DE VELDE

echtgenootl van
mevrouw Lucienne Van Waerebeek

geboren te Uitbergen op 7 juli 1924
en overleden in het A.Z. St.-Blasius
te Dendermonde op 24 decernber 1996.
Gesterkt met het gebed van de Kerk.

Oudstrijder 1940-1945. Lid N.5.B.

Plots afscheid nemen doet pijn. We troosten ons
met de gedachte dat vader een gelukkig leven
gehad heeft; een lieve man voor Lucienne met
veel zorg voor zijn gezin.

Vader was een man met principes en veel trots.
Dit ontpopte zich al vroeg toen hij zich opgaf
als oorlogsvrijwilliger in de oorlog 40-45. Later
was hij actief in de oudstrijdersbond, de CM en
de lokale politiek; zelden op de voorgrond maar
als stille werker ten dienste van anderen.

Geld en bezit waren voor hem van minder be-
lang. Hij werkte voor zijn gezin en een goeie
opvoeding van zijn kinderen was zijn ideaal. En
werken dat kon hij; met een nauwgezetheid die
hem zo kenmerkie, nooit was zijn deel groot ge-
noeg.
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Toen hij met pensioen ging kwamen de klein-
kinderen er bij; hij zag ze opgroeien dicht bij
hem. Voor hen zorgen, klaarstaan, was nu sa-
men met Lucienne zijn werk en dat deed hij met
hart en ziel. Vader was een echte familieman;
iemand die genoot wanneer het ganse gezin
weer eens samenkwam voor een gezellig samen-
zijn en een goeie maaltijd.

Zijn duiven en zijn groentehof waren zijn favo-
riete ontspanning; daaruit kunnen delen was
zijn manier van zorg dragen en graag zien. De
laatste jaren verliep dit moeilijker en moeilij-
ker.

Maar dan kwam de trots weer boven; kunnen
geven deed hem zoveel plezier dat dit te laten,
om beter voor zichzelf te kunnen zorgen, onbe-
spreckbaar was.

Vader, wij zullen uw familie-idealen in de beste
traditie verderzetten en we danken u voor al
wat u voor ons en onze kinderen gedaan hebt.
Pépé, dank voor al uw zorgen. Wat wij nu zijn is
voor een groot deel uw werk geweest.

Een mens kent zijn einde niet, maar als een
brave mens door de dood verrast wordt, zal hij
in vrede zijn.

Uw aanwezigheid en gebed zijn voor ons een
grote steun. Dank.

De families Van De Velde, Van Waerebeek, Van
Driessche en De Naer.










