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Het hoogste bewijs van liefde is, zegt de Zaligma-
ker, ons leven ten beste te geven voor degenen die
wij beminnen, Joan. xv. 18,
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TER NAGEDACHTENIS

FRANS DE KEGHL,

ZOON VAN
Petrus en van Clementine Vervaet,
-F Feboren le Beirvelde den 7 Seplember 1804 en keld-

| haftig voor zijn Vaderland gesneuveld te Merckem
den 7 Funi 1918 en begraven te West-Vieleren.

Onze heilige godsdienst maakt van de vaderlands-
liefde eenen plicht ; er is geen volmaakt christen of
hijis een volmaakt vaderlander. Dit begreep onze
jengdige striider; gedurende meer dan drij jaren
volbracht hij trouw ziine plicht, altijd met iever en
met heldenmoed bezield voor die heilige zaak : het
vrijwaren van ons duurbaar Vaderland.

| Beminde Quders, Broeders en Zusters, de vijande-
| lijke hand heeft mij getroffen. Zeker deze beproeving

1s zwaar ; doch onderwerpen wij ons met christelijke
| verduldigheid, miine dood is eervol in de achting der
| menschen en schoon in de cogen van God. Te midden
van het krijgsrumoer en verdelging gestorven, vaar

ik nu op naar een rijk van ongestoorde rust en vrede
waar 1k u allen verwacht.

Vaartwel ! tot wederziens in den Hemel.
Allerheiligste Hert van Jezus, ons toekome uw rijk.

Joo dag. afl.
R. I.
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