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Goede en getrouwe dienares, ontvang de
gloriekroon die God u van alle eeuwigheid
bereid heeft.
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Wil in uw gebed het aandenken bewaren
van Mevrouw

Leentine, Augusta De Kegel _

weduwe van de heer Cesar ROELS
en van de heer Louis VAN DE VELDE
geboren te Kalken op 24 januari 1897 en god-
vruchtig overleden inhet ziekenhuis van het
O.C. MW, te Lokeren, op 15 januari 1978.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken

Met Gods hulp heeft moeder haar leven
schoon en waardevol gemaakt. Ze heeft zeer
harde jaren doorworsteld toen ze, tot twee-
maal toe weduwe geworden, telkens alleen
stond met de zorg voor haar gezin. Ze deed
wat ze kon en ze deed het goed. Terecht was
ze blij en gelukkig om haar kinderen voor wie
ze alles over had.

Een moedige vrouw bleefze tot het einde
toe. Door een plotse ziekteaanval getroffen,
verloor ze haar wilskracht niet maar werkte
vol optimisme mee aan haar genezing. De last
van een blijvende handicap droeg ze zonder
klagen.

Altijd was de steun van Gods genade voor
haar een inwendige bron van kracht; in zoveel
stille, eenzame momenten heeft daarom ge-
beden.

Moeder, wij danken u om uw overgrote
liefde. Onmogelijk konden we u hier vergel-
den wat gij voor ons gedaan hebt. Moge God
dit nu doen, zo bidden wij, door u te laten
delen in het geluk van zijn Goddelijk liefde-
leven. Daar hopen wij elkaar terug te zien.

H. Maria, beveel onze moeder aan bij uw
Goddelijke zoon.

De families DE KEGEL,
BORGELIQEN,
ROELS,

VAN DE VELDE,

danken U voor Uw gebeden en voor
Uw kristelijke deslneming in hun rouw.

d'Cvermeerse drukkerij, H. D'hooge-Bentinck



