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f BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Hortense De Kegel

achigenole van Mijnheer

Karel-Isidoor Van Ruyteghem

geboren te Kalken. 3 Maart 1870 en overleden
te Beervelde de 6 Augustus 1952,
gezalfld met de H. Olie.

Vertroostend is het aandenken der lederheid en
goadheid ener welbaminde moedear,

De eenvoudigen van harte die bijna niet opge-
merkt worden door hun mademenssn ziin toch zo
grool voor God die hen dan ook in Zijn hemel zal
opnemen. Wat zal die eeuwige beloning voor
mensen die hier op aarde zo weinig hadden groot
zijn en zonder twijfel meer aangenaam. ‘t Zijn ook
zulke zielen dis noginnig verlangen kunnen naar
God omdatl e van hun betrouwen op God miet
worden afgetrokken door aardse rijkdom.

Zo eenvoudig leelde die dierbare overledene en
daarom zal haar aandenken groot zijn.
Beminde Echtgencot, zo lange jaren wdren we in
de harde strijd om het levensbestaan een steun
voor mekaar en cok in onze oude jaren was on-
ze liefde nog even groot en trouw: uw Zorgan en
uw diensten tijdens mijn ziek zijn waren daar het
zekerste bewijs van. Heb dank erom. Eens zijn we
weer saman bij God!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zorgt voor
vader en toont zo uw dankbare genegenheid voor
alles wat wij voor u deden. Blijft cns gedenken in
uw gebeden. .

Mijn [ezus barmhartigheid 300 d. afl.

De Familién DE KEGEL en VAN RUYTE-
GHEM,

bedanken U van harte voor uw
innige blijken van deelneming
en vurige gebeden.

drukh. FRogiers en zoon Beervelde.



