Franciscus Seraphinus Ulysses De Kerpel
Geboren op 22-11-1877 te Wanzele
Overleden op 08-10-1946 te Aalst
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Het offer dat Gij ons vraagt. o Heer, is pinluh
maar wij onderwerpen ons aan Uwen Heiligen Wil

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Minheer

ULYSSE DE KERPEL

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE GENDT
geboren te Wanzele den 22 November 1877 en
godvruchtig overleden te Aalst den 8 October 1946
Versterkt door de H. H, Sacramenten der Stervenden.
Hij was eecelid van den Bond van het H. Hart en
lid van al de andere goderuchtige genootschappen.

Heer. Gi) hadt bem een geest gegeven dic aan U
dacht. een hart dat U beminde. cene zlel die U be.
greep... heel zljn wezen was san U gehecht.

Zijn oordeel was wiin en doordacht, zunm inzicht
belangloos... Hij stond in aanzien bi God en de men.
schen, 2lio gedachrenis blijft in zege.

Dierbare Echtgenoote troost u .. min heengaan valt
u bard, maar de Heer roept mii toe: Kom mijn die-
nnat, treed binnen in "t paleis van uw Koning Dien
gli getrouw diendet

Beminde Kinderen en Kleinkinderen th heb getracht
U voor te gnan op den eenigen goeden levenzweg,
den weg van plicht en deugdzaambeid... Gii zult miin
asandenken het best in eere houden met dien weg te
bliljven volgen . Bidt voor mij allen, Familicleden en
Bloedverwanten, git vooral min waarde 1006, priester
dep Heeren gedenk mis lederen dag in het H. Miy
offer... Tot wederziens allen hierboven in den Hemel,

H. Hert van Jetus, (b heb betrouwen in U
{300 d, aff)
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