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Dit prentje mag een uitnodiging zin
om nog eens te denken aan en te biddan voor

DE HEER
André GOESSENS
echtgenoot van Mevrouw Juliétte RAES

geboren te Ninove op 4 augustus 1839 en
overleden te Aspelare op 25 oktober 2012,
tijdig gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken
&n de Pauselike Zegen.
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lets meer dan een jaar stread André tagen Ziin ziekte. Het was &en
tijd van hopen en wezen, De laatste weken waran nist gemakkelik en
het ging aflemaal zo snel, Andné wist dat het niet meer beter werd.
Hij was dankbaar dat hij thuis kon Bliiven. In zijn vertrouwds huisje
aan de Bosstraat is hij donderdagmorgen overleden, Juligtte an Rita
waran dicht bij hem,

Hi| ‘was een stille man die niet graag op de voorgrond stond, In alle
eervoud heeft hij zin leven geleefd. De gewone dingen waren de
bouwstenen van zin leven. Lange jaren werkte hij in de zetelfabriek
te MNinove. Met Julistte was hij 50 jaar getrouwd, samen hebben e
roveeal gedeeld.

Spon had een grote plaats in Zijn leven. Hij was zelf sportiet. In zin
jonge jaren was hij een goede loper, later was hj keeper bij voel-
balciub Aspelare. Lang reed hij mee met de wielertoeristen. Hij ging
graag naar de koers en het voetbal en volgde dat ook graag op 1&-
levisie. Er was ook zijn inzet voor de Spaarkas. Zijn grote passie ble-
ven de duiven, Toen hij vorig jaar zijn slechte bericht te horen kreeg,
hoopte hij toch nog aan het nieuwe duivenseizoen te kunnen deel-
namen. Zolang het enigszing ging, Is hil met de duiven bijven spelen,

Aan Gods Zorg vertrouwen we hem nu toe. Voor ons Is dit stervan
niet het einde van allas, ook voor André was dit réet het einde. Bjj de
Ziekenzalving zagen we hem vroom de handen vouwsan en meebid-
den. Hij rmag nu thuiskomen in het Eeuwige Leven bij God, waar alie
liden voorbd is en waar hj weer mag samen zijin met zijn cuders,
schoonouders en die vele anderen die hem voorgingen op de weg
naar de Eauwigheid.
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‘Had ik maar vleugels als een dulf,
Dan kon ik wegvliegen en ergens anders wonen.”
(Psalm 55,7)






