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Jesus, Maria, Augustinus, Elisaheth.
Ih twijfel niet. of God heeft mijne gebeden en
tranen voor zijn sanschijn laten komen,

_]‘ Tob. VII, 13.

Zuster Maria-Philippina GOESSENS

Gasthwisnon te Brussel
geboren te Smeerhebbe- Viveseghem den 1 Febru-
ari 1860, in 't Rlooster gelreden, den So Angusti
1886, peprofest, den 26 Fesruar: I88g
en, na eene langdurige ziekte,
godvruchtig overleden, den 24 December 1gio.

Wees te allen tijde in de vreeze des Heeren, want
gij zult in 't einde verkrijgen wat gij gehoopt hebt
en uwe verwachting zal niet verijdeld worden.

SerevkeN XXVIII, 17-1R,
Een toevlucht is de Heer voor den verdrukte, een
bijstand te rechter tijd in den nood. Ps. IX, 10,
Op U betrouwde ik, mijn God, en ik ben niet
beschaamd gemaakt. 5. X XL 6,
Duurbare Bloedverwanten en Medezusters, Vergeet
mij niet in uwe gebeden;ik zal U steeds gedenken
bij Hem dien ik bid onze harten voor eeuwig te
vereenigen in zijn volmaakt beminnelijk Hart.

H. MarG. Maria

Zoet Hart van mijnen Jezus, maak dat 1k U altijd
meer en meer beminne! (300 DAG. AFL.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid !

(300 DAG. AFL.)
R. 1. P.







