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De vrees des Heeren is de ware wijsheid.. .

)
BID VOOR DE ZIEL

van

Franciscus HUYLEBROECK

weduwnaar van
PHILOMENA VAN DER STEEN

geboren te Serskamp den 9 October 1858
en er godvruchtiz overleden den 19 Au-
gustus 1939, voorzien van de
H.H. Sacramenten.

—

Hij leefde in eenvoudigheid des herten
en in rechtzinnigheid voor God heeft hij
op deze wereld gewandeld; hij hield des
Heeren wegen en week niet af van zijnen
God; getrouw volbracht hij zijne kriste-
ne pliciiten en leefde volgens Gods ge-
hoden. Daarom mocht hij met volle ge-
rustheid en kalm e dood te gemoet zien,
want die God vreest zal op zljn uiterste
welvareil.

De zielen der rechtvaardigen leven bi]
U, o God, in alle eeuwigheid en 3ziin
ruimschoots schadeloos gesteld voor al -
wat zij hier verlaten: Zij rusten uit van
hunnen arbeid en genieten de -belooning
van hunne werken,

Beminde familie,  weest getroost en
bidt voor mij. Doet alles zoo dat ge Kin-
deren Gods moogt genoemd worden en
erfgenamen blijft des Hemels, waar wij
eikander zullen wedervinden.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde.
(300 dag. afl.)
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