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Wij gedenken in onze gebeden de ziel van
DE HEER

Adolf DE VUYST

echtgenoot van mevrouw
Anna VAN AUDENHOVE

geboren te Impe op 26 |Januari 1919 en er god-
vruchtig overleden op 18 juli 1979, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
Mijn God. Gij we=t waar ik ga of sta
Gij doorziet mijn gedachten van verre
Gi| hebt mijn reizen en rusten bepaald
en wat ik cok doe, Glj zijt ermee vertrouwd
ja, en er komt geen woord op mijn lippen
mijn God, of Gij hebt het al gehoord.
Gij zijt voor mi} en Gij zijt achter mij
Gij hebt Uw hand op mij gelegd
wonder van wijsheid dal mij te boven gaat
onbereikbaar, |k kan er niet bij.

(Psalm 133)

FRustlg, zacht en stil is hij gestorven.

Delf was een moedig man die zich aan zijn
taak heefl gegeven zolang hi] maar enigszins
kon, zorgzaam begaan met het welzijn wvan
zijn kinderen en zijn huisgezin,

Dan, wanneer de ziekle hem neervelde, droeg
hij gedurende die lange Jaren het leed met
gelatenheid. Gesteund door de liefdevolle zor-
gen van de zijnen hoople hij dat er een
betere tijd komen zou.

Die tijd is er nu voor u, Dolf, Na al dat werk,
na al die zorgen en na al dat lijden heeft de
Heer, op wie ge altijJd uw betrouwen hebl
gesteld, v tot Zich geroepen en is Zijn rust
en Zijn vrede u ten deel gevailen,

We zullen altijd in ons hart en onze geest
het beeld meedragen van é¢én man die het
leven meedig aanvazrdde en de goede strijd
gestroden heeft tot het einde loa.

Heer Jezus, wi] stellen ons betrouwen cp U,

De families

DE VUYST, VAN AUDENHOVE,
CLINCKAERT en JOOS

danken u voor de blijken van deeineming
in hun rouw.
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