Kris De Vuyst

Geboren op 10-09-1970 te Dendermonde
Overleden op 21-07-2011 te L ebbeke

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Opeans was er nog zovee! fe zeggen
Opeens was er nog zoveel fe wrogen
Opeans was hat e lodl...

4

Dankbare herinnerdng aan

Kris De Vuyst

Geboren te Dendemnonde op 10 septermber 1970
en onverwachis overieden te Lebbeke op 21 jull 2011,

De families
| danken u voor uw bilijken van medeleven.

www. indeken be

Fopa.

M thefce voor jou Billft oonwezig en kon ool worden Qebiust
Ook al voal ik je hand niet meer in de mine,

voel ik je mond niet meer die me oenties geeft,
hoor ik je loch nlet meer in de verte,

voel ik Je streling niel meer door mijn haren

Ock al diten we niet meer samen, kikend noor elkoar
Ik moat nu verder leven, mat ean onwerkell gemis
ik weat nu al hoe eanzoalm, eenzoam s

Moar weet je papa, we biilven voor eeuwig en alfid
in elkoars gedochten en hanen

an de hatnnenng oan jou

die ook |k nooit mear ket

Kalsay

Livesston Da Ros - 053 80 08 08
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