Madeleine Tack

Geboren op 03-11-1907 te Machelen
Overleden op 16-06-1981 te Deinze

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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TRTY
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tie Heer Is rechtvaardig,
genadig is onze God” (Psalm 114).
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GEDENK IN UW GEBEDEN MEVROUW

MADELEINE TACK
weduwe van de Heer Gerard VERAMEULEN

geboren te Machelen op 3 november 1807 en
qodvruchtig overleden in de Sint-Vincentivs-
kliniek te Deinze op 16 juni 1981, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

De dierbare overledene heeft de laatste waken
ean ware kruisweg pehad. In de kliniek was
ze sen voorbeeld van christelijke ?eta'tenheid,
Bij ieder bezoekje kon er nog een glimlach bij!
Heer. wii weten dat dank zi] ons geloof het
lijden een mwoie zin heeft. Gij hebt ons het
voorbeeld gegeven.

“Zalig zij die nu lijden, want 2zij zullen ge-
troost worden''.

Madeleine was een zeer evenwichtige vrome
vrouw die wist wat het leven was, Haar hard
werken en bidden waren getest door het groot
galoof in een God die eeuwig leven schenkt.
Beloon haar mu om de verdiande eeuwige rust.
Mijn dierbara kinderen en kleinkind : dank om
alles wat u met grote toewijding voor mij ge-
dazn hebt. Vergeet mij niet In uwe gebedan,
Blijft diepgelovige mensen die God eerst loven
an danken om alles in dit aardse leven.
Beste familieleden, dank om uw grote morele
steun in de moeilijke momenten van het leven.
Vele wvrienden en kennissen, dank om die
hechte band van gensgenheid en diepe wasr-
dﬂl’iﬂﬂ;

Directie, Eerwaarde Zusters en verplegend per-
soneel uwit het Sint-Jozefsrustoord, dank om
mijn goed verblijf bij u en de fijne verzorging.
0. L. Vrouw van de Vrede, bid voor ons !

Mr en Mw Etienne VERMEULEN - VERCAEMPST
haar kinderen

Mejuffer Katrien VERMEULEN
haar klelnkind

en de families TACK - VERMEULEN en MOER-
MAN - DE CONINCK

ANKEN U
uw deelneming
uw gebed.

Druk. Gontran Voet Macheien Tel. 091-86.25.63
Begraf. Michels en Zonen Delnze Tel. B5.11.14



