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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

GABRIELLA TACKAERT

echtgenote van de heer
ERNEST DE BOCK

geboren te Berlare op 27 januari 1920
en godvruchtig overleden te Berlare
op 1 juli 1982
gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Gabriél en Ernest woonden als twee geluk-
kige mensen samen in hun huisje in de Saros-
straat. Ze leefden zo gelukkig met elkaar : de
grootste zorgen waren voorbij en stilaan be-
gon de vreedzame avond wvan het leven zich
af te tekenen. Ze deden hun werk in foe-
wijding woor elkaar, voor de kinderen en
kleinkinderen. Hierin zagen ze een teken van
liefde en genegenheid.

Gabriél was een goede wvrouw, een toege-
wijde moeder, een liefdevolle echtgenote.

Gedurende gans haar leven heeft ze zich naar
best vermogen ingezet voor allen die aan
haar zorgen waren toevertrouwd.

Stilaan raakte die flinke vrouw getekend door
de beproevingen van het lijden. Toch wilde
ze de glimlach in het leven bewaren. Toch
wilde ze nog graag een gezellige namiddag
of avond doorbrengen onder haar vrienden.

En dit was mogelijk dank zij de onbeschrij-
felijke hulp en de goede zorgen van haar
echtgencot Ernest.

Heel oprecht en fier mag Ernest dan zeker
zeggen : =lk heb voor mijn vrouw al gedaan
wat |k kon, maar toch heb ik haar hier niet
kunnen houden.»

Ma een leven vol goedheid en toewijding,
riep de Heer dan deze goede vrouw tot Zich.

Vandaag willen we de Heer bijzonder danken
voor de vriendschap en de vreugde die van
haar is uilgegaan, voor de zorgen waarmee
ze haar geliefden heeft omringd, en voor de
liefde die ze haar gezin heeft toegedragen.

Moge het goede dat ze deed niet verloren
gaan, maar ten goede komen aan ons allen.

Moge ze door haar werkkracht, haar bekom-
mernis, door heel haar leven tot ons blijven
spreken, en voortleven in ons hart en in ons
midden.

Aan u mijn dierbare echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen, nog graag een woord van dank.

Graag zou ik nog een tijdje bij u hebben
willan doorbrengen in liefde en genegenheid.

Mog dit wil ik u vragen: wees gocd voor
elkaar, wees goed voor vader. En nu tot weer-
ziens bij de Heer.

De families TACKAERT, DE BOCK,
DIERICK en VAN MALDEREN

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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