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Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn, Het is een spijtig kwaad
't kan donkerheid vol tranen zijn, dat al wie moeder heet

of vallen wif uit 't fidel schriin, .

't kan 't laatste woord voor 't sterven ziin. ons steeds te vroeg uzeriaat :
(Gery Heldsrenberg) maar zachter wordt dit leed

voor wie zijn hart naar 't licht

naar 't land van moeder richt.

Een moeder uit de duizend,
—_— een vrouw van werken en gelocf.
Haar naam bilijft in ons ruisen,
herinnering die nimmer dooft.

Moeder is nu van alle pijn

bevrijd, ontwaakt uit alle zorg en vrezen.
Zij is weer jong en rimpelloos verrezen
om zonder zorgen bij de Heer te zijn.

L.V.
VROOM AANDENKEN AAN ety
Heer, neem haar op in uw eeuwige liefde |
MEVROUW i .
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