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Gelukkig zi] die sterven in de Heer : zij
gaan rusten na hun arbeid en hon werken

volgen hen.
t

Gedenk in uw offers en gebeden
de ziel van

MEVROUW

Victorine WALKIERS
weduwe van Jan-Baptist BRAMCART

geboren te Leerbeek op 20 juni 1881
en er godvruchtig overleden op 8 novemnber 1568
bediend van de HH. Sakramenten.

De ouderdom is een kroon van waardigheid
ials men hem ontmoet op de weg van eer &n
deugd. (Spreuk.)

Laten wij bidden, opdat zij — zo het nog nlet
geschiedde — ten spoedigste moge wvernsmen
de blijde en alles vergoedende woorden van
Kristus : « Welaan, goedas en trouwe dienares,
treed binnen in de vreugde van uw Heer,

Haar rustige oude dag in familiekring door-
gebracht en de zorgen die ze van haar hui
noten dagelijks mocht ontvangen waren de
loning reeds hier op aarde wvoor een leven van
toewijding en zelfverloochening.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, dat de vrede waarin ik getreden ben
in u da droefheid van mijn afsterven verzachte.
Verlaat mij niet vooraleer mij door uw gebeden
gebracht ta hebben in het huis des Heren,

Heilige MNaria, Moeder Gods, bid voor ons.

WsW, Indexen.pe

De Heer en Mevrouw Jozef Brancart-Van Der
Steen en kinderen,

De Heer en Mevrouw Petrus Schoukens-
Brancart, kinderen en kieinkind,

Mevrouw Weduwe Frans De Greel-Brancart,
kinderen en kleinkind,

De Heer Frans Timmermans, weduwnaar van
Jeanne Brancart,

De families Walkiers., Brancart, Lissens an De
Muylder,

danken U voor de troostende blijken
van deelneming en gebeden.

Drukw. Servranckx, Kattestraat, Leerbesk



