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Wij hadden een moeder en ze was goed
ging voor op het levenspad met moed
ze leerde de weg kristelijk te gaan

want het geloof droeg zij in haar vaan.

.i.

Deze gedachtenis weze een uitnodiging om te
bidden voor

MEVROUW

IDA WANTE
weduwe van de heer Hippoliet BAELEN
en van Laurent DE MOOR

geboren te Overmere op 14 juni 1900 en zacht
in de Heer ontslapen te Berlare-Donk op 9
september 1990, gesterkt door het sakrament
der zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de kristelijke bond van gepensioneer-
den.

We hebben Ida allen gekend als een aktieve en
diep kristelijke vrouw. Het was een lang en
bedrijvig leven, de negentig voorbij.

Ze heeft zorgen gekend, pijn en angst, maar
ook vreugde, gezondheid en vertrouwen. Haar
levensavond die ze samen met vader zou
doorbrengen is niet in vervulling gegaan. Toch

kende ze hetalleenzijn niet, want ze was steeds
omringd door de goede zorgen van haar kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen.

Het laatste levensblad is nu gevallen. Ruste-
loosheid is nu verheven tot rust. Ze was klaar
voor de laatste grote reis. Wekeljjks ontmoette
zij de Heer in de Heilige Communie, gehecht
als zij was aan de Eucharistie, die zij meevierde
langs de TV.

Moge haar toekomst in Gods handen liggen.
Moeder, wij danken u omdat jij ons leerde
leven met Gods woord en goedheid in ons
hart. Gods eeuwigheid weze voor altijd jouw
deel.

De families Wante, Baelen, De Moor, Osse-
laere en De Geyter

danken u voor de blijken van deelneming hen
betoond in rouw en gebed.
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