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Ik weet, ik ben er zeker van: mijn

verdediger leeft. (Job. 19,25a)

VROOM AANDENKEN AAN

REMI WANTE

echtgenoot van
ELEONORA VERHOEVEN
geboren te Uitbergen op 14 april 1501
en overleden te Zele op 19 juli 1980.
Gesterkt met de HH.-Sakramenten,
Oudstrijder 1940-45

Wanneer de mens de grens van het le-
ven is voorbijgegaan, vragen wij naar
de zin van het geheel.

Wij stellen de vraag of de levensweg
van de mens niet doodloopt.

Naar christelijke overtuiging is een
leven zinvol als het - hoe dan ook - ge-
richt is op een ander die bemind en
liefheeft. En omdat bemind worden en
liefhebben alles te maken heeft met
beschikbaarheid, krijgt een leven pas
zin, naarmate men uit liefde tot offers
bereid is. Remi was zeker een mens die
zich totaal gegeven heeft voor zijn ge-
zin, een mens die de verantwoordelijk-
heid van gezinshoofd wvolledig heeft
gedragen en bereid was pijn en smart
te doorstaan om de levensweg samen
met zijn familie ten einde toe te gaan.
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Daarom bidden wij: dat er niets van
dit mensenleven verloren zal gaan, dat
al wat hem heilig was gegerbiedigd
mag worden door de mensen die na
hem komen, en dat hij in alles waarin
hij groot is geweest tot ons mag blijven
spreken, juist nu hij gestorven is, dat
allen die met hem verbonden waren nu
ook, omwille van zijn dood, dieper met
elkaar verbonden mogen zijn.

Lieve Eleonora, tussen ons staat nu de
dood, maar over de dood heen blijven
wi' verbonden tot God ons voor eeuwig
zal samenbrengen in zijn rijk zonder
einde.

Beste familie, scheiden doet lijden,
maar ons geloof zegt ons dat geen men-
sonleven doodloopt. Dat heeft God
reeds getoond in Jezus,

Daarom durven wij ook met Sint -
Paulus bidden :

Gezegend is God, de Vader van onze
Heer Jezus Christus, de Vader vol ont-
ferming en de God van alle vertroo-
sting.

Hij troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troo-
sten in al hun noden, dank zij de troost
die wij van God ontvangen.

De families Wante, Verhoeven,

Van Vossel, De Meyer;

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.




