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Atecheid nemen is mat dankbare handen
weemoedia meedragen a2l wat waard is
om niet te vergeten.

T

CAMNKBAAR AAMNDEMKEN AAN
MEVROUW

MADELEINE WANZEELE

weduwe van de Heer
Jérome Van de Walle

geboren te Munte op 12 november 1904
en godwruchtig overleden in het

A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 11 januari 1998,

gasterkt deoor de Sacramenten der zieken.

Laurent en Diane
SAX - VAN de WALLE
kinderen en kleinkind,

Denis en Monique
VAN de WALLE - GHYSENS,

De families WANZEELE - STEURBAUT
en VAN de WALLE - DUPREZ

danken u oprecht veor uw gebed
en blijken van medeleven,

Moeder,

We moesten zfscheid van U nemen wanneer
Uw wriendelijke ogen versteenden 1in her
uur van de dood. In ons groeide de hoop
dat je nog lang zoudt leven, maar de dood
is sterker dan het leven.

Zachtjes zijt je vergleden nasr de eeuwige
nacht. Nooit vergeten wij Uw begrijpende én
milde blik, waardoor iedereen zich thuis
voelde bij U.

God wij vertrouwen U onze moeder toe,
die zo dapper in het leven stoend, en toch
zoveel moest verwerken. We zijn U dank-
baar voor de grote gaven van haar hart.
Toon haar nu Uw grote |lefde en doe haar
verrijzen uit de dood.

Bear. Yan den Bulcke W. en M., Moortsele
Drukkeri] Eeckhout, Merelbeke - Munte



