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Papa, bedankt voor de levenswaarden die je
ons aanleerde.

Je was een eenvoudig man. Je hield van ge-
wone dingen.

Je familie : echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren waren voor jou het grootste geschenk
dat het leven je gaf.

Je hield van het veld, je akkers. Je bewerkte ze
met liefde en nooit ging er een dag om of je
sprak er met genoegen over,

Deze liefde voor het vak gaat nu met je zoon en
Je kleinzoon voort. Zo gaal je wens in vervul-
ling.

Wat ons steeds trof, was je rechischapenheid.
Je was een eerlijk man die nooit iemand zou
benadelen.

Mama, we zijn je dankbaar voor de goede
zorgen waarmee je papa tijdens zijn langdu-
rige ziekte met moed en optimisme omringde.
Deze zware beproeving heeft ons allen nog
nauwer samengebrachi.

Tot ziens, papa. Diep in ons hart blijf je voor

altijd bij ons.

Greta.
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Trés touchés par les marques de sympathie et
d'amitié témoignées lors du décés de

Monsieur Cornélis WITHAGEN

né a Ossendrecht, le 17 novembre 1916,
décédé a Ville-en-Warél, le 14 septembre 1993.

de tout ceeur, nous vous remercions.

Madame Cornélis WITHAGEN-GORIS,
ses enfants et petits-enfants.

Ferme de Ville-en-Warét, 250
5300 Vezin.
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