Marie Louise Witman

Geboren op 09-06-1945 te Zele

Overleden op 27-08-1987 te Zele
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Laat ons bidden voor

MARIE-LOUISE WITMAN

echtgenote van Paul Vercammen

Geboren te Zele op 9 juni 1945

en er overleden op 27 augustus 1987,
Gesterkt door de H. Sacramenten.

Zi) was lid van K.AV.

Doorheen de nevel van onze tranen lacht het blije
gezicht van mama met een enthousiasme dat fron-
taal op smart botste.

Marie-Louise, als een trouwe echtgenote, een toe-
gewijde moeder ging ze levenslustig door het leven.
En niemand kon vermoeden dat de ziekte haar zo
onbarmhartiq zou treffen.

Maar toch, ondanks haar kwaal leefde er in haar
steeds een sterke hoop. Samen met haar familie
ging Ze naar Lourdes, vung biddend aan de grot
om beterschap. Daar kreeg zij de sterkte om haar
weg naar Golgotha te gaan. Zij heeft de vreugde
van het communiefeest van Davy nauwelijks mogen
smaken : het werd een innige ontmoeting van moe-
der en zoon in hun ziekbed. En als de dagen gevuld
werden met pijn en de nachten twyfels zaaiden,
richtte ze haar blik op haar familieleden, vreemd,
vragend iets dat zij vermoedde, maar waarop me-
mand een antwoord durfde geven.

Die zomernacht eindigde haar jonge leven te vroeg
in een traan en nog onuitgesproken woorden.

Ik dank u, mijn goede echtgenote voor die twintig
gelukkige jaren. Uw zorgende aanwezigheid, dag
en nacht, was 2o deugdelijk goed. Paul, wees nu
voor de kinderen én vader én moeder.

Ik dank u, mijn lieve kinderen. Uw jeugdige over-
moed verlichtte zo dikwijls mijn pijn. Eigenlijk was
dit leed te zwaar voor uw jonge schouders.

Dank lieve broeder voor uw hulpvaardigheid aan
onze woning, dank lieve zussen en heve schoonzus-
sen — voor uw helpende handen, voor uw aanmoe-
digende woorden, Als het van u afhing...

En wanneer het dagelijkse leven weer vat op u krijgt,
wanneer Franky in het leger is, Davy naar school
en de eenzaamheid van een leeg huis papa
besluipt, weet dan dat ik u zeer nabij ben, want
moeders sterven niet, ze leven voort in hen die ze
lief hadden.

Ik leg uw toekomst nu volledig in Gods handen. Al
dezen met wie ik het leven heb gedeeld en die voor
mij goed zijn geweest :

mijn beste dank en God lone het u.

Gij allen die Marie-Lowse hebt gekend, vergeet haar
met in uw gebed.

Onze Lieve-Vrouwken van Lourdes bid voor haar
en ons allen.

Laat in ons hart voortleven
alles waarin zij groot was
alles waardoor we haar zo hiefhadden,

Dank voor uw aanwezigheid en uw medeleven
In onze rouw, maar vooral voor uw gebed.

De families Vercammen, Witman, Ydens, Van Hoeck,



