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Dankbaar gedenken wij
het leven van de Heer

ALFONS WITTENBERG

geboren te Liedekerke

op 29 augustus 19218

en er godvruchtig overleden
op 15 augustus 1987.

echtgenoot van mevrouw
Adriana Praet

Stil en zacht is hij van ons heenge-
gaan. Hij was een goed en zacht man,
die vreedzaam en plichtbewust door het
leven ging en wreugde vond in zijn
werk. Vele jaren heeft hij gearbeid,
graag en eerlijk, ook al waren de
laatste jaren voor hem een beproeving
na het pijnlijke verlies van. zijn zoon
André. De laatste tijd kwam de beproe-
ving van ziekie en menselijke miserie,
ook deze droeg hij als een kristen
mens in de hoop dat hij in de dood de
verlichting en het eeuwige leven zou
mogen vinden.

Mu hij van ons is heengegaan, zullen
wij ervaren hoezeer wij hem liefhadden
en worden we ons bewust hoeveel wij
hem zullen missen.

Dankbaar om al die mooie momenten
die wij met hem mochien beleven,
blijven wij hem diep in ons hart steeds
gedenken.

Barmhartige Heer, geef hem de eeuwige
rust.

Met dank aan het verplegend personeel
van het Wit-Gele kruis en allen die hem
bijstonden.

Wij voelen ons gesterkt door uw
blijken van deelneming :

de families
Wittenberg, Praet,
Christien en Lauwereys.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd
door de teraardebestelling, had plaats
in de St.-Niklaaskerk te Liedekerke, op
donderdag 20 augustus 1987 om 10 uur.

Begrafenissen «VAGIBEL» - R. Eylenbosch
Drukkerij Van der Perre - Denderleeuw



