Johny Wittenberg

Geboren op 06-03-1962 te Brugge
Overleden op 12-05-1982 te Brugge
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In deze Eucharistieviering bidden
wij voor jongeheer

JOHNY WITTENBERG

Zoon van Heer Christiaan en Mevrouw
Clara Verplancke

Geboren te Brugge op 6 maart 1962 en
na een treurig ongeval overleden te
Brugge op 12 mei 1982.

Voor zijn ouders, broer en familie is het
een harde slag, om Johny zo plots te
moeten afstaan.

Maar ook voor zijn vele vrienden is het
moeilijk, zich neer te leggen bij de
feiten en te wennen aan het gemis van
een Dblij karakter,

een behulpzame hand,

een dienstvaardige jongen.

Heer God,

Gij die door uw Almacht

de jongeling van Naim

hebt teruggeschonken

aan zijn bedroefde moeder,

wij bidden U voor Johny :

Moge hij het eeuwig geluk delen
met zijn vriend Patrick,

nu beiden zo jong nog

ons moesten vaarwel zeggen.

Geef zijn Ouders en broer

www. indeken be

de troost in hun verdriet,

dat hij hen zal steunen,

nu in deze moeilijke dagen.

En dat hij ondanks alles

toch hun vreugde en sterkte wil zijn
alle dagen van hun leven.

Niemand leeft voar zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze
Heer. Hem behoren wij toe.
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Hr. en Mw. Christiaan Wittenberg-
Verplancke,

Hr. Luc Wittenberg,

Hr. en Mw. Lucien Wittenberg-
Vandekerkhove,

Mw. Julien Verplancke-Huyghebaert,
Mw. Helena Huyghebaert-Priem,

De families Wittenberg, Verplancke,
Vandekerkhove en Huyghebaert,

danken U om de blijken van christelijke
deelneming en uw gebeden.

Begrafenissen M. Rotsaert - Helst
Drukkeri] Verstraele Zeebrugge



