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Vroom aandenken aan
DE HEER

Frans, Albert Jacobin
echtgenoot van mevrouw ANMGELA VAN DE WIELE

geboren te Oostmalle op 16 februari 1918 en
overleden in het Emmanuel-ziekenhuis te

Wetteren op 13 januari 1991, voorzien van het

H. Ziekensakrament en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd politiebrigadier van Gent.
Oud-strijder 1940-1945.
Lid van de :
sociale dienst voor het personeel van stad Gent,
koninklijke politie-harmonie van de stad Gent,
kristelijke bond der gepensioneerden Uitbergen.
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Hij was een vriend, niet te vergeten
vervuld van liefde voor "t gezin.

Zijn doel was 't leven welkom heten
hartelijk zijn naar ieders zin.

Een kaartershart heoeft het begeven
van iemand met gemeenschapszin,
Een man die zin had in het leven
dzarom ook meer wou dan gewin.

Zijn plotse heengaan kwam voor ons allen on-
verwacht en dat doet ons dubbel pijn.

Frans, mijn lieve echtgenoot, gij zijt mij ontval-
len zonder het zelf te beseffen.

Wij, uw kinderen en kleinkinderen hadden toch
zo graag gehad dat gij. lieve vader en groot-
vader, die zoveel van ons hield, nog vele jaren
bij ons waart gebleven... maar het mocht niet
zijn.

Ook uw wvele vrienden en kennissen, waar gij
steeds ten dienste voor stond zullen u voor al-
tijd missen.

Rust nu voor eeuwig in Gods handen
geef ons wat vrede in het hart.
Moge hij nu Gods licht zien branden
zijn lichaam wvrij van elke smart.

Bidden wij voor deze echtgenoot

vader, speelkameraad of vriend.

Wees dankbaar om zijn leven, zijn dood,
in Christus' geest heeft hij gediend.

Zijn echtgenote, dochter en levensgezel, klein.
kinderen samen met de families Jacobin, Van de
Wiele, Jansen en Duquet danken U voor de

blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verbaere



