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Gelukkig de man die op God vertrouwt
wanneer hij aan zijn levenstocht begint.

(Ps. 84:6)
Dankbare herinnering aan

de Heer Adriaan DE BIE

echtgenoot van
Mevrouw Joanna HAVERMANS

Geboren te Wuustwezel op 16 april 1895
Overleden te Antwerpen op 1 juni 1986

«Voor Outer en Heerd» had de wapen-
spreuk van Adriaan kunnen zijn.

Zijn familie, zijn werk, zijn parochie
heeft hij met al zijn krachten gediend.
Hij bleef zijn kempische oorsprong
trouw, ook in de stad, waar hij vele
jaren van zijn lang leven heeft doorge-
bracht.

«Vroom en blij, schoon van ziel en lijve,
harde tijden gaan voorbij maar een volk
moet blijven».

Onder de toren van de Sint-Antonius-

kerk heeft hij gewoond en gewerkt,
ijverig, getrouw, gelovig, voortdurend
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bereid om het goede te bevorderen.

Tot de laatste jaren van zijn leven trok
hij door weer en wind de straat op om
te helpen, de mensen te bezoeken in
dienst van het Marialegioen. Dagelijks
kwam hij naar zijn kerk om daar te die-
nen en te bidden. Adriaan kon bidden
en moedigde de mensen aan tot gebed.
Hij vereerde Onze - Lieve - Vrouw onder
vele titels, maar het liefst noemde hij
haar : «De Lieve Vrouw van Goed Suc-
cess,

Nu hij van ons is heengegaan denken
we terug aan een schriftwoord dat hij
dikwijls uitsprak : «Niemand leeft voor
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze
Heer. Aan Hem behoren we toe.»

Tijdens zijn leven zocht hij naar Gods
nabijheid, nu is hij helemaal van God
vervuld.

De familie dankt voor uw
medevoelen en uw genegenheid.
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