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BID YOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

JAN DE BIE
Weduvmaoor van Mevroow
AUGUSTA BONNE

Geboren te Gant op 18 maart 1901 an er
godvruchtig overleden op 6 januaxi 1977,
voorzien van de H. Sakramenten dey Zieken.

Heer, Gij zijt meester over leven en dood. Gij
dreagt ons in Uw handen. GI| bepaalt het ogen-
bllk waarop ons leven een einds nesmt. Deze ge-
dachten komen ong andermaal wvoor de t nu
wi] het lichaam van deze dierbare overledens aan
de aards toevertrouwen.

Nu wi] voor het laatst zijn dode lichaam in
ons midden mogen hebben, willen wij onze dank
vitspreken voor alles wat wi] van hem ontvingen
en voor al hetgeen wi] hem mochten geven. Wij
ziln dankbaar, omdat God ons deze mens gegeven
heeft om van te houden.

Het leven was eenvoudig voor vader, omdat
hij zelf esnvoudig van harte was. Hij heeft veel
gumr en hard gewerkt en er steeds ean rustig
en bli] gemoed T bewaard omdat arbeld en
apnffarmg voor hem sen vanzalfsprekende op-
dracht waren.

Beminde kinderen, weent niet om mijn heengaan,
Dank wvoor alles wat gij voor mi] gedaan hebt.
GI] waart mijn trots en mijn vreugde.

MIin dierbare tamilieleden ik ben de weg inge-
gaan van al het geschapene, weest mijn ziel in-
dachtig in uw gebeden.

De Familie

dankt U oprecht voor de blijken van
deelneming betwigd in het verlies dat

hen treft

Begrafenissen en Crematles F. MAES - Gent



